
Een weekend in de Champagnestreek  

 

Een fietstocht van 150 km met een pak hoogtemeters. Echt niet te onderschatten.  

Er waren velen die wilden meegaan maar zoals verwacht vertrok een kleine groep in augustus 

richting Reims. Naast de rit werden enkele mooie uitstappen georganiseerd zoals een bezoek aan 

een champagne degustatie. 

 

 

 



Maar voor er geproefd kon worden, moest je eerst met de wagen de rit naar de Champagnestreek 

rijden. Tijdens een tussenstop werd de inwendige mens versterkt met een lekkere picknick, later de 

dorst gelest op een tof terras en tenslotte was er een gezellig etentje.  

 

 

 

 

Zaterdagmorgen werd alles wordt klaar gemaakt om de tocht aan te vatten. Hierbij hoort het ritueel 

van bandjes oppompen, wat zenuwachtigheid voor de tocht, de groepsfoto, het uitwuiven,... 



 

 

 

Het vertrek nadert en in de drukte kan je al eens iemand uit het oog verliezen... 


